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GERD LAUCK 
 
De derde nationaal-socialistische generatie is de kleinkinderengeneratie, die - 
vanaf 1968 - de strijd voert tegen het naziverbod en voor de heroprichting van de 
NSDAP. Ook zij heeft reeds leidende persoonlijkheden voortgebracht en onze 
gemeenschap van het NIEUWE FRONT beschikt reeds lang over een behoorlijk, 
functioneel en discreet korps van politieke leiders. Het lijkt echter nog te vroeg om 
dergelijke leiders bij naam te noemen en ze als voorbeeldige voorbeelden van 
nationaal-socialistisch leiderschap naar voren te schuiven - de geschiedenis zal 
hierover ooit moeten beslissen, wanneer achteraf kan worden beoordeeld wie zich 
als leiderskameraad blijvend heeft bewezen in ongebroken loyaliteit en 
onbetwistbare houding.  
 
 Maar uit de begindagen van onze nationaal-socialistische beweging van de 
nieuwe generatie zijn er twee kameraden waarvan de betekenis in onze 
partijgeschiedenis reeds vaststaat:  
 
 Wij denken aan Wolf-Dieter Eckart, die in 1968 als eerste van de 
kleinkinderengeneratie de politieke strijd opnam voor het nationaal-socialisme, dat 
politiek al doodgewaand was. Toegegeven, Pg. Eckart faalde als politiek leider en 
trok zich eind jaren zeventig grotendeels terug. Maar hij behoudt de eer de strijd te 
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zijn begonnen. 
 
Het echte rolmodel van een nationaal-socialistische leider van de nieuwe generatie 
is echter Gerd Lauck, de organisatorische leider van de Aufbau- und 
Auslandsorganisation van de NSDAP!  
 
 Al op 18-jarige leeftijd sloot Pg. Lauck, die Amerikaans staatsburger is maar 
zichzelf als Amerikadeutscher beschouwt - dat wil zeggen als Duitser die toevallig 
in Amerika is geboren - zich aan bij een van de eerste nationaal-socialistische 
organisaties sinds het einde van de Lange Nacht, de NS-Kampfgruppe 
Großdeutschland (NSKG). De NSKG was een militante ondergrondse organisatie 
die streefde naar een gewapende omverwerping. Voor hen vormde de 18-jarige 
Amerikadeutsche Lauck een buitenlandse organisatie in de VS. Toen de NSKG in 
1973 in de FRG volledig werd ontmanteld, bleef alleen de buitenlandse organisatie 
over, waaruit Pg. Lauck de eigenlijke nationaal-socialistische strijdorganisatie van 
de naoorlogse periode schiep:  
 
 De opbouw van de organisatie begon praktisch vanaf nul. Jonge kameraden die 
zich vandaag aansluiten bij onze nog kleine, maar functionerende en succesvol 
werkende beweging, zullen zich nauwelijks kunnen voorstellen dat er ruim tien 
jaar geleden in feite helemaal niets was - geen organisatie, geen 
propagandamiddelen, geen conceptie, gewoonweg niets: behalve een paar 
fanatieke jonge nationaal-socialisten die een schijnbaar hopeloze taak durfden aan 
te pakken, de wederopbouw van de nationaal-socialistische partij en de strijd voor 
het IVe Rijk! 
 
Van hen was Gerd Lauck de echte leider: wat een fantasie, wat een wilskracht en 
vastberadenheid was er nodig om zijn privéleven en beroep op te geven voor een 
beweging die nog niet bestond en die hij zelf pas na jaren van strijd zou kunnen 
opbouwen! Hij organiseerde de eerste drukkerijen, creëerde de NS-KAMPFRUF, 
de eerste openlijk nationaal-socialistische krant van de naoorlogse periode, die ook 
nu nog regelmatig verschijnt, hij ontwikkelde het concept van een beweging die in 
de propaganda-ondergrond werkt op basis van de cellenstructuur, hij vond 
financieringsmogelijkheden - en met onvoorstelbaar kleine middelen kwam de 
strijd op gang en vond steeds meer aanhangers in Duitsland.  
 
 Daarbij weerstond Pg. Lauck consequent de verleiding om, gezien het gebrek aan 
politieke infrastructuur, zichzelf tot nieuwe leider uit te roepen of zijn kleine troep 
voor te stellen als een nieuw opgerichte NSDAP - beide zouden een karikatuur van 
ons grote verleden zijn geweest! Hij zag zijn taak veeleer als een dienst aan de 
toekomstige partij. Deze discipline, het primaat van de partij, ook al bestaat die 
nog niet, boven de ijdelheden van persoonlijk leiderschap, dit afzien van het 
werven van persoonlijke volgelingen, het principe dat leider en organisatie zich 
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moeten bewijzen in de ogen van de activisten, hun vertrouwen moeten verdienen 
voordat ze het terug kunnen eisen - dit alles dwong Pg. Lauck af in de ontluikende 
beweging. Dit alles werd een model voor ons nadat wij - voortgekomen uit de 
NSDAP/AO - een legale tak van de nationaal-socialistische beweging hadden 
opgericht en zo een beslissende stap voorwaarts hadden gezet in de strijd voor de 
oprichting van de partij. 
 
Maar we mogen nooit vergeten aan wie we het feit te danken hebben dat er al een 
basis was gelegd voor dit wederopbouwwerk, dat de principes van het ware 
nationaal-socialistische leiderschap weer bewust waren geworden - dat hebben we 
te danken aan Gerd Lauck en zijn NSDAP/AO. Hun belang voor ons werk kan 
niet worden overschat - zonder de strijd van Pg. Lauck in de jaren zeventig zou de 
eerste doorbraak in de jaren tachtig ondenkbaar zijn geweest. 
 
  En hoewel onze gemeenschap jarenlang de krantenkoppen heeft gedomineerd en 
is uitgegroeid tot de leidende kracht van de nationaal-socialistische beweging, zijn 
wij altijd slechts één, de legale, arm geweest van één enkele, verenigde beweging, 
waarvan de andere, de illegale arm, de NSDAP/AO onder leiding van Pg. Lauck 
blijft. Ook dit deel van onze beweging heeft in de afgelopen jaren grote 
vooruitgang geboekt, beschikt tegenwoordig over aanzienlijke technische en 
materiële mogelijkheden en heeft - net als in het verleden - via zijn hoofdkwartier 
in de VS een juridisch onaantastbare positie, die voor ons altijd een vangnet zal 
vormen. Zoals wij allen staat Gerd Lauck nog aan het begin van zijn leven als 
nationaal-socialistisch leider en is het nog veel te vroeg om een definitief 
historisch oordeel te vellen. Maar de prestaties van de eerste 1 1/2 decennia van 
zijn leiderswerk en zijn houding van echt leiderschap rechtvaardigen dat hij wordt 
gerekend tot de grote leiders van het nationaal-socialisme, die een voorbeeld en 
een stimulans voor ons allen zijn! 
 
In dit hoofdstuk hebben we het nationaal-socialistische leiderschap leren begrijpen 
aan de hand van het voorbeeld van grote leiders - en daarbij hebben we degenen 
geselecteerd die de grootste verering verdienen en voor ons echte rolmodellen 
zijn: Naast drie historische leiders van de NSDAP waren er drie medeleiders van 
het naoorlogse nationaal-socialisme, één uit elke nationaal-socialistische generatie 
die nu nog leeft.  
 
 In menselijk opzicht konden al deze kameraden, die slechts een klein, zij het zeer 
indrukwekkend, deel van de massa nationaal-socialistische leiders 
vertegenwoordigen, nauwelijks meer van elkaar verschillen, maar in hun leven 
hebben zij allen de vormende kracht van de ethische beginselen van het nationaal-
socialistische leiderschap bewezen en blijven dat doen, ondanks alle verschillen in 
hun taken en de historische omstandigheden en voorwaarden van hun strijd:  
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 Zij waren en zijn allen in de eerste plaats kameraden - zij waren en zijn elite, 
maar elite VOOR de gemeenschap. In hun leven verenigen zij de spanning tussen 
de vorming van een haast en de idee van een nationale gemeenschap en maken zo 
het ware nationaal-socialistische leiderschap mogelijk! 
 
 

HET NIEUWE FRONT 
 
Om haar taak als politieke voorhoede van de Duitse natie te kunnen vervullen, 
moet de nationaal-socialistische partij een organische gemeenschap worden van 
mensen die in hun leven de ethische beginselen van een van de drie verschillende 
verschijningsvormen van het nationaal-socialistische mensbeeld - arbeiders-, 
soldaten- en leidersdenken - realiseren. Alleen zulke mensen zijn werkelijk 
nationaal-socialisten en waardig om partijlid van de NSDAP te worden en te 
blijven:  
 
 Het fundament van de partij wordt gevormd door de arbeiders - d.w.z. mannen die 
op hun plaats en volgens hun neigingen en capaciteiten met  
al hun kracht geestelijk of lichamelijk werken voor de nationale gemeenschap 
volgens het  
principe "algemeen belang boven eigenbelang" en zich daarbij ondergeschikt 
maken aan de aanspraak van de partij op leiderschap.  
 
De speerpunt van de partijstrijd voor een nationaal-socialistische opstand wordt 
gevormd door de Politieke Soldaten - strijders die als ridders van de Orde van het 
nationaal-socialisme bereid zijn alles op te offeren en te wagen om de revolutie te 
dienen: Zij die zweren bij de hakenkruisvlag hebben niets meer dat hen nog 
toebehoort!  
 
 De politieke generale staf, de geestelijke leidersorde van het nationaal-socialisme, 
wordt gevormd door de Politieke Leiders - leiders die als arbeiders en strijders het 
vermogen hebben getoond om mensen te leiden, leiderspersoonlijkheden die 
uitgroeien tot een echte völkische elite, maar die niettemin altijd Volksgenossen 
blijven, partijkameraden en kameraden en nooit persoonlijke ambitie dienen, maar 
altijd alleen de partij en dus onze heilige gedachte. 
 
De totale nederlaag van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende volledige 
vernietiging van de NSDAP hadden deze organische gemeenschap vernietigd - er 
zouden altijd nationaal-socialisten zijn in de naoorlogse periode, maar zij vormden 
niet langer de politieke voorhoede van de natie, aangezien de partij niet meer 
bestond en er sinds het verbod van de SRP geen pogingen meer waren 
ondernomen om haar te vernieuwen. Men geloofde kennelijk dat er geen behoefte 
meer was aan een nationaal-socialistische partij, dat het naziverbod op een slimme 
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manier kon worden omzeild en de vrijheid van Duitsland kon worden hersteld met 
andere middelen en tactische trucs: Maar in al deze lange jaren is gebleken dat de 
weg van de Duitse natie naar vrijheid, eenheid en onafhankelijkheid ALLEEN 
leidt via de herformatie van haar machtspolitieke voorhoede-organisatie - de 
nationaal-socialistische partij is de drager van de levenswil van ons volk; zonder 
haar vervalt deze wil en wankelt Duitsland in zijn ondergang. De tragische 
geschiedenis van de zogenaamde "nationale oppositie", sinds het verbod van de 
SRP, zou ons hiervan inmiddels moeten hebben overtuigd, die, ondanks 
incidentele illusoire bloei, niets anders is dan de geschiedenis van een 
onverbiddelijke neergang en een steeds wanhopiger verdediging tegen 
vernietigende krachten. 
 
Met de wedergeboorte van een nationale socialistische beweging, de nieuwe 
generatie, sinds 1968, is de voorwaarde geschapen om opnieuw in de aanval te 
gaan tegen deze krachten van de minwereld om ons heen en het kwaad bij de 
wortel aan te pakken! Dat alleen kan het voortbestaan en de bloei van onze natie 
mogelijk maken!  
 
En er waren meer jaren nodig voordat de Duitse nationaal-socialisten begrepen dat 
de wedergeboorte van idee en beweging alleen niet voldoende was en dat er geen 
nieuwe leider kon worden verwacht als wondergenezer van de Duitse ziekte. De 
PARTEI moet opnieuw ontstaan, wil het nationaal-socialisme enige kans hebben 
om zich opnieuw te doen gelden. Het blijft de historische verdienste van de 
NSDAP/AO onder Pg. Lauck dit te hebben erkend en het op grote schaal als 
beginsel te hebben afgedwongen. Maar de cellenstructuur van de NSDAP/AO, die 
ondergronds werkte, bood de zekerheid het nationaal-socialisme levend te houden 
en het propagandistisch te bevorderen, maar geen realistische en voorzienbare 
kans om de partij daadwerkelijk opnieuw op te richten als een politieke entiteit die 
tot handelen in staat is. 
 
De weg naar de concrete heroprichting van de nationaal-socialistische partij werd 
pas gewezen door onze denkgemeenschap, die ik op 8 mei 1977 heb opgericht en 
die sindsdien de erfgenaam van de geschiedenis en de kern van de nieuwe NSDAP 
is geworden. Deze gemeenschap is het NIEUWE FRONT - het politieke front 
voor de stralende wedergeboorte van de nationaal-socialistische partij. 
 
  We hebben een lange weg afgelegd in bijna negen jaar harde en opofferende 
strijd op dit front: De oprichting van de partij, eerst een ver en bijna mythisch 
doel, ligt nu heel concreet binnen ons bereik en zou zelfs vandaag al kunnen 
worden verwezenlijkt. 
 
Maar wij wijzen een voorbarige poging tot heroprichting van de partij af - pas 
wanneer de georganiseerde nationaal-socialisten van Duitsland met een 
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overweldigende meerderheid buigen voor onze aanspraak op politiek leiderschap 
en deze concreet bekrachtigen, en wanneer onze gemeenschap zichtbare en 
objectieve politieke doorbraken heeft doorstaan, zal het tijd zijn om deze 
heroprichting, die nu al mogelijk is, daadwerkelijk uit te voeren en zo onze 
vroegere stoutmoedige droom te verwezenlijken - de nieuw opgerichte nationaal-
socialistische partij zal de herboren NSDAP zijn en haar partijkameraden zullen 
dit weten. Zij zal opnieuw de drager zijn van de levenswil van ons volk en 
daarmee de voorhoede van onze natie, en de volkskameraden zullen dit opmerken 
en eindelijk erkennen. Het zal daarentegen van weinig belang zijn of er van tijd tot 
tijd andere namen en camouflagetermen moeten worden gebruikt en of er nog 
meer tactische en schijnbare compromissen nodig zijn. Wat telt is de geest en een 
daarmee vervulde organisatie, die daardoor haar taak kan beheersen. 
 
Het is de geest van de nationaal-socialistische levenshouding, de geest van de 
ethische beginselen van de nationaal-socialistische arbeiders, soldaten en leiders, 
de geest die de wedergeboorte van de partij tot werkelijkheid maakt. 
 
  Onze gemeenschap vernieuwde eerst consequent de geest van het politieke 
soldaatschap in de traditie van de SA - want om de eerste etappes van deze lange 
weg met succes te kunnen bewandelen waren de strijders en hun duidelijke 
zelfbeeld nodig. Vandaag kan de wedergeboorte van de SA als voltooid worden 
beschouwd en zij heeft haar test glansrijk doorstaan toen de ANS/NA in december 
1983 en daarna werd verboden. Sindsdien zijn onze inspanningen geconcentreerd 
op het werven van ondersteunende leden, waardoor het fundament van de partij 
wordt gelegd, dat alleen kan worden verzekerd door een voldoende en toenemend 
aantal gewone partijkameraden. Maar tegelijkertijd komen bij al dit werk en bij al 
deze strijd kameraden naar voren die op de verschillende niveaus als leiders 
kunnen optreden. 
 
Ons leiderskorps is geboren in de strijd en in het dagelijkse werk en bewijst zich 
daar dag na dag. Ook hier is uit het kleinste begin een kern ontstaan die in staat is 
te overleven en zich te ontwikkelen en die vandaag het verdere lot van onze 
beweging in handen heeft. Het hangt van de eenheid en eensgezindheid van dit 
korps van leiders af of de ontwikkeling ongestoord doorgaat of dat tegenslagen 
ons verlammen en terugwerpen naar vroegere stadia van ontwikkeling. Maar ook 
dan blijft het pad duidelijk en zal het steeds weer gevolgd worden totdat het doel 
bereikt is. Wij hebben het voorbeeld gegeven dat deze weg levensvatbaar en 
veelbelovend is. Van nu af aan zullen er altijd kameraden zijn die erop doorgaan 
en uiteindelijk het doel bereiken. 
 
Uiteindelijk, echter, de zegevierende 
 
NATIONALE SOCIALISTISCHE REVOLUTIE! 
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